Kinderbijbel

Beste kinderen,

Ik ben heel blij dat ik deze Kinderbijbel aan
jullie mag voorstellen. Het is als een schatkist
vol verhalen over God en Zijn Liefde voor alle
mensen. Al lezend zal je ontdekken hoe God tot
ons spreekt, met ons wandelt en ons de juiste
weg wijst.

Laat me je een bijzonder verhaal vertellen dat
heel lang geleden gebeurde. Het gaat over een
man die Augustinus heette. Hij woonde in
Noord-Afrika en was erg verstandig. Augustinus
was op zoek naar echte vreugde en wilde
begrijpen wat echt belangrijk is in het leven.
Zijn moeder was christen, maar hij niet.

Op een dag zat Augustinus in een tuin en voelde
zich verdrietig en leeg. Hij wist niet wat hij
moest doen. Toen hoorde hij plotseling een
kinderstemmetje dat steeds weer riep: “Neem en
lees! Neem en lees!” Eerst was hij verbaasd. Maar
toen begreep hij het als een teken van God. Hij
pakte de Bijbel en begon te lezen.

De woorden van de Bijbel raakten zijn hart. Het
voelde alsof God rechtstreeks tot hem sprak.
Vanaf dat moment veranderde zijn leven. Hij
liet zich dopen, werd later priester en vervolgens
bisschop. Augustinus werd een van de grote
kerkvaders.

Waarom vertel ik je dit verhaal? Omdat ook
jij Gods stem kan horen als je de Bijbel leest.

God spreekt tot zijn Kinderen

Misschien niet met je oren, maar in je hart. God
wil met je meelopen, je troosten en je laten zien
hoeveel Hij van je houdt.

De eerste vrienden van Jezus voelden ook hoe
groot Gods Liefde is. Het veranderde hen. Ze
leerden hoe ze van anderen konden houden - en
hetzelfde kan met jou gebeuren! Ik nodig je uit:
denk na elk verhaal na over wat het je vertelt
over God. Vraag jezelf af: “Wat zegt Hij tegen
mij in dit verhaal? Hoe kan ik God beter leren
kennen?”

Praat over de vragen die je vindt na elk verhaal -
met je ouders, je broers en zussen of je vrienden.
En probeer iets echts te doen met wat je hebt
geleerd. Begin met kleine dingen: een glimlach,
een vriendelijk woord of anderen helpen. Elke
kleine daad van liefde maakt de wereld een
beetje mooier!

Ik bid voor jullie, lieve kinderen, en ik hoop dat
Gods Woord jullie via deze Bijbel zal bereiken in
elk land van de wereld, zodat jullie Jezus steeds

beter leren kennen en Hij jullie helpt groeien in
geloof.

Ik zegen jullie met heel mijn hart, lieve
kinderen.

,‘f—w 2P @‘

+ Paus Leo XIV



Kinderbijbel

Welkom bij jouw
Kinderbijbel!

De Bijbel is een groots boek over een grote God die Zijn
grootse belofte waarmaakt.

God kijkt ernaar uit om jou te ontmoeten.

Hoe kun je deze Kinderbijbel
gebruiken?

Ontdek het mooiste verhaal aller tijden! Deze
Kinderbijbel vertelt over Gods Liefde en Zijn prachtige
plannen voor jou. God is altijd bij je. Hij houdt zich aan Zijn
beloften. In deze Kinderbijbel spreekt God ook tot jou -
luister goed!

Wat kun je verwachten in deze
Kinderbijbel?

» 99 boeiende verhalen - Gods Woord voor jou
» Gebeden - zodat je met God in gesprek kunt gaan

» Vragen en kleurrijke illustraties - zodat je God in je
leven kunt ontdekken

Hoe kun je de Bijbel lezen?

» Alleen, samen met je gezin of in een groep - dat is het
leukst.

» Kies een verhaal uit. Je hoeft niet vooraan te beginnen.

» Lees een verhaal meerdere keren - je zult telkens iets
nieuws ontdekken.

God spreekt tot zijn Kinderen

ﬁl Bidden met de Bijbel - zo doe je dat:

» De Bijbel lezen is als een gesprek met God. Hij is je
liefdevolle Vader, een goede Vriend, je Redder en de
beste Helper die je je voorstellen kunt.

» Vraag Hem voor je begint te lezen om je te helpen het
te begrijpen.

» Lees het verhaal aandachtig. Vraag jezelf nadien af:
Wat zegt God tegen mij? Dan kun je met Hem spreken,
Hem danken, iets vragen of gewoon stil naar Hem
luisteren.

» Aan het einde van elk verhaal vind je een gebed dat je
hierbij helpt.

Beleef de Bijbel met al je zintuigen!

» Maak tekeningen bij de verhalen.
» Speel de verhalen na.
» Volg je eigen creatieve ideeén.

Zo komt Gods Woord tot leven en gaat het elke dag met je
mee.

Dit maakt deze Kinderbijbel bijzonder:

»  Kernzinnen: Aan het einde van elk verhaal vind je een
korte kernzin. Deze laat zien hoe God is en wat Hij voor
ons doet. Je kunt hem uit je hoofd leren, zodat hij je in
het dagelijkse leven begeleidt.

»  Vragen: Bij elk verhaal staan twee vragen. De eerste
helpt je om het verhaal beter te begrijpen. De tweede
nodigt je uit om na te denken over wat het verhaal
met jouw eigen leven te maken heeft. De vragen zijn
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slechts suggesties - als je zelf vragen hebt, stel ze
gerust aan je ouders of catechist!

Gebeden: Na elk verhaal staat een kort gebed. Het
helpt je om met God over het verhaal te spreken.
Soms is het ook een gebed waarbij je vrij voor een
bepaalde intentie kunt bidden. Misschien ken je
sommige gebeden ook uit de kerk. Natuurlijk kun je
ook in je eigen woorden met God spreken. Hij luistert
altijd graag naar jou.

Achteraan in dit boek vind je handige
richtlijnen:

»

»

Bidden met de Bijbel - een suggestie voor kinderen

Bidden met beelden - een suggestie voor kinderen

Jouw Bijbel - jouw schat!

Gods Woord is als een schatkaart - ontdek Gods
geheimen!

Als je iets niet begrijpt, vraag het dan gerust. God is
blij als je meer over Hem wilt weten.

Veel vreugde tijdens het ontdekken - maak je klaar voor
een boeiende reis met onze grote God!

Voor ouders en catechisten

Beste ouders, beste catechisten,

Deze Kinderbijbel helpt kinderen en jongeren (en ook volwas-
senen!] om de grote verhalen van de Heilige Schrift te leren
kennen en Gods Liefde te ontdekken. De eenvoudige vertellin-
gen brengen de kern van het geloof helder over en nodigen uit
om na te denken over het eigen leven.

Ons doel is niet om zoveel mogelijk informatie over te dragen,
maar om via verhalen, vragen en gebeden de harten van
kinderen te raken en te vormen. Zo kan een diepe vriendschap
met Jezus groeien. De Bijbel is geschikt om in het gezin voor
te lezen, evenals voor gebruik in de catechese.

Over de vragen en gebeden

Bij elk verhaal staan vragen die het geloofsgesprek stimule-
ren, en korte gebeden die helpen om met God te spreken. Het
is een aanvullend aanbod. Ze willen kinderen stap voor stap
leren zelf vragen te stellen en in hun eigen woorden te bid-
den.Als kinderen dus iets persoonlijks willen inbrengen, geef
daar dan de voorkeur aan. Niet elke vraag is geschikt voor elke
groep. Bedenk vooraf welke vragen u wilt behandelen.

Bidden met de Bijbelteksten en afbeeldingen - een
handleiding voor kinderen

In de bijlage vindt u handleidingen over hoe kinderen met de
teksten en afbeeldingen van deze Bijbel kunnen bidden. Deze
prachtige gebedsvormen kunnen een waardevol hulpmid-
del zijn voor gezinnen of groepen om samen in het geloof te
groeien. Ze nodigen kinderen (en volwassenen!] uit om met
de ogen van het hart naar de wereld om hen heen te kijken en
Gods Liefde steeds opnieuw te ontdekken.

Wij wensen u veel vreugde en moed op dit avontuur om
samen met de kinderen die u zijn toevertrouwd, God steeds
beter te leren kennen en lief te hebben.
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1. God schept de wereld

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was kaal, leeg en onbewoonbaar. Maar
Gods Geest zweefde over het woeste water.

Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!” En er was licht.

God zag dat het licht goed was. God scheidde het
licht van de duisternis. Hij zei tot het licht: ‘Jij
bent de dag’, en tot de duisternis zei Hij: ‘Jij bent
de nacht.’ Dat was de eerste dag.

Toen zei God: ‘Ik wil dat er wolken zijn. Zij
moeten met hun regen de aarde te drinken
geven. Op aarde moet het water naar één plaats
stromen, zodat het droge land zichtbaar wordt.
God zei tot wat boven was: ‘Jij bent de hemel.’
Tot het droge land zei Hij: ‘Jij bent de aarde.” En
tot het water dat op één plaats samengestroomd
was, zei Hij: ‘Jij bent de zee.’ God zag dat hemel
en aarde, land en zee goed waren. Dat was de
tweede dag.

Toen zei God: ‘Op het land moeten alle soorten
planten en bomen komen. En de planten
begonnen te groeien. God zag dat het goed was.
Dat was de derde dag.

God zei: ‘Aan de hemel moeten lichten stralen,
de zon overdag, de maan en de sterren ’s nachts.

God schept de wereld

Zij moeten de tijd bepalen: dag en nacht, week
en maand en ook de seizoenen: lente, zomer,
herfst en winter.” God zag dat het goed was. Dat
was de vierde dag.

Cod zei: ‘In het water moeten vissen zwemmen
en vogels moeten over de aarde vliegen. Op het
land moeten allerlei soorten dieren leven, grote
en kleine.” En zo gebeurde het. God zag dat het
goed was. Dat was de vijfde dag.

Toen zei God: ‘Laten we mensen scheppen naar
ons beeld en op ons gelijkend. Hun wil Ik de
aarde toevertrouwen: alle vissen, vogels, dieren
en planten.’ God schiep de mens als het beeld van
Zichzelf, Als man en vrouw schiep Hij hen. Hij
gaf hun zijn zegen en zei: ‘Krijg veel kinderen,
zodat er steeds meer mensen zullen komen. Ik
vertrouw jullie de aarde toe. Jullie zijn meer dan
de vissen, de vogels, de dieren en de planten.
Jullie moeten ervoor zorgen. Jullie kunnen

de planten eten.’ God keek naar alles wat Hij
gemaakt had: het was allemaal heel goed. Dat
was de zesde dag.

n




12

De schepping - God heeft alles goed gemaakt

In zes dagen heeft God het heelal geschapen: de
hemel, de aarde, de zee en alles wat leeft. Op de
zevende dag rustte God. Daarom is de zevende
dag voor de mensen een gezegende, heilige dag.
(Genesis 1)

God heeft mij wonderbaarlijk gemaakt.

- Watis jouw favoriete deel van Gods schepping?

- Welke wonderbaarlijke dingen zijn er in jouw leven
waarvoor je dankbaar bent?

Lieve God, alle schepsels vertellen ons over Uw
grootsheid. U hebt hen geschapen. Hemel en aarde,
planten en dieren, alles hebt U goed gemaakt. Ons
mensen hebt U zeer goed gemaakt. Want U hebt ons
naar Uw beeld geschapen. Daarvoor loven en prijzen
wij U. Amen.

2.God schenkt de mensen het
paradijs

God vormde de eerste mensen, Adam en Eva,
uit stof van de aardbodem en blies hun zijn
levensadem in. Zo werd de mens een levend
wezen.

Daarna legde God in Eden een tuin aan. Hij liet
er allerlei soorten bomen groeien. Zij waren
mooi om te zien en de vruchten ervan smaakten
heerlijk. Midden in de tuin stonden de levens-
boom en de boom van de kennis van goed en
kwaad.

God schenkt de mensen het paradijs

God plaatste de mens die Hij gemaakt had in de
tuin met de opdracht dat Adam er goed voor zou
zorgen. Hij zei tot hem: ‘Van de vruchten van
alle bomen in de tuin mag je eten; alleen mag
je niet eten van de vruchten van de boom van de
kennis van goed en kwaad. Als je daarvan eet,
moet je sterven.’

God wilde niet dat de mens alleen zou blijven.
Hij bracht alle dieren en vogels naar Adam, die
hun elk een naam gaf. Maar een hulp die bij
hem paste vond hij niet. Daarom liet God de
mens in een diepe slaap vallen. Hij nam een van
zijn ribben weg en maakte daaruit de vrouw.
Toen Adam haar zag, zei hij: ‘Zij is zoals ik. Zij
moet vrouw heten, want uit mij is zij genomen.’
De man en de vrouw waren naakt, maar zij
schaamden zich niet voor elkaar. (Genesis 2)

God is een God van het leven.

-+ Wat deed God om ervoor .
te zorgen dat de mens niet allee/nm.
moest blijven? f-:'i.. :
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- Man en vrouw zijn zeer verschillend, maar ze L ] 1
hebben elkaar nodig. Wat maakt jou uniek als ‘ B
jongen of meisje? . L)

Daarom vlochten zij schortjes van . L)

Grote God, U hebt de mens als man en vrouw vijgenbladeren. ‘

geschapen om elkaar te helpen en er voor elkaar

te zijn. Zegen mijn mama en mijn papa! Zegen alle ’s Avonds hoorden zij God door de tuin L Y

jongens en meisjes! Zegen alle mannen en vrouwen! wandelen en zij verstopten zich voor Hem.

G Maar God riep de mens: ‘Waar ben je?” Adam

antwoordde: ‘Ik hoorde uw stappen en ik werd

bang. Ik heb mij verborgen omdat ik naakt ben.’

‘Hoe weet je dat?, vroeg God. ‘Heb je de vruchten

gegeten van de boom die ik je verboden had?’

Adam schoof de schuld op de vrouw: ‘Zij heeft mij

ervan te eten gegeven.” En de vrouw wees naar de

slang en zei: ‘Het is haar schuld! Door haar heb ik

verkeerd gedaan.’

3.De mensen verliezen het paradijs

De man en de vrouw verbleven in de tuin die
God hun gegeven had. Er was genoeg te eten.
Zij leefden in vrede met de dieren. Zij waren
gelukkig, want God was hun vriend. Alles was
goed.

Maar toen zei de slang tot de vrouw: ‘Heeft God
jullie echt verboden te eten van de vruchten van
een of andere boom?’ De vrouw antwoordde:
‘Helemaal niet. Wij mogen eten van de vruchten
van alle bomen, alleen van de boom die midden
in de tuin staat, mogen wij niet eten, anders
zullen wij sterven.’ ‘Nee’, zei de slang, ‘jullie
zullen niet sterven. Integendeel, jullie ogen
zullen opengaan. Jullie zullen weten wat goed en
wat kwaad is, precies zoals God.’

De vrouw zag hoe lekker de vruchten van de
boom er uitzagen en ze geloofde vast en zeker dat
zij heel wijs zou worden als zij ze zou proeven.
Zij plukte dus een vrucht en at ervan en liet

ook haar man ervan eten. Toen gingen hun

ogen open. Zij merkten dat zij naakt waren.
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Toen zei God tot de slang: ‘Omdat je dat gedaan
hebt, ben je vervloekt. Je zult op je buik kruipen
en stof eten. De vrouw zal je vijandin zijn.

Haar kinderen zullen de vijanden zijn van jouw
kinderen. Zij zullen jullie kop vertrappen en jij
zult hen in de hiel bijten.

Tot de vrouw zei God: ‘Jij zult het moeilijk
hebben en met pijn zul je kinderen ter wereld
brengen.’ En tot de man zei God: ‘Je hebt mijn
gebod overtreden. Je zult merken dat de aarde
geen paradijs is. Tot aan je dood zul je hard
moeten werken om geen honger te moeten lijden
samen met je gezin. En dan zul je terugkeren
naar de aarde waaruit Ik je gevormd heb.

Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, dat betekent:
leven. Zij werd de moeder van alle levenden.

En God, de Heer, verjoeg de mensen uit het
paradijs.Een engel bewaakte de ingang en de
weg naar de levensboom met een vlammend
zwaard. (Genesis 3)

God vertrouwt ons. Soms maken wij fouten.

- Adam en Eva hadden alles in het paradijs. God was
hun vriend. Wat denk je: waarom hebben ze God
toch niet gehoorzaamd?

- Wat moet ik doen als iemand mij zegt dat ik iets
slechts moet doen?

Help mij, God, om niet te luisteren naar de stemmen
die mij tot het kwaad willen verleiden. Maak mij blij
dat ik Uw kind ben. En help mij om Uw stem

graag te volgen. Amen. \

Kain en Abel 17

4.Kain en Abel

Adam en Eva hadden twee zonen: Kain en Abel.
Abel werd schaapherder en Kain landbouwer. Op
de akkers van Kain groeide veel graan. Daarvan
bracht hij God een dankoffer. Abel offerde een
van zijn lammeren. God was blij met het offer
van Abel, maar niet met dat van Kain. Daarom
werd Kain kwaad en woedend.

God waarschuwde hem: ‘Waarom ben je zo
woedend? Waarom kijk je zo boos? Als je goed
doet, kun je iedereen recht in de ogen kijken. Als
je verkeerd doet, ligt de zonde op de loer. Maar jij
kunt de zonde overwinnen.’

Toen zei Kain tegen zijn broer: ‘Laten we gaan
wandelen in het veld.” Maar toen zij in het veld
waren, sloeg Kain zijn broer dood.

Nu vroeg God aan Kain: ‘Waar is je broer Abel?’
Kain antwoordde: ‘Dat weet ik niet. Moet ik
soms op mijn broer passen?’ Toen zei God tot
hem: ‘Wat heb je gedaan? Het bloed van je broer
drong in de akkergrond. Je kunt niet langer
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landbouwer blijven, want het land zal je geen
vruchten meer opleveren. Je zult geen thuis meer
hebben. Rusteloos zul je van de ene streek naar
de andere zwerven.’

Toen klaagde Kain: ‘Mijn straf is zwaar. U
verjaagt mij van de landbouwgrond en uit uw
nabijheid. U maakt mij tot een vluchteling
zonder vaderland. ledereen kan mij doodslaan.’

Maar God bracht op het voorhoofd van Kain een
teken aan om hem te beschermen.
(Genesis 4,1-15)

Elk leven is heilig.

- Waarom werd Kain boos op zijn broer Abel?

-  Wat kan je doen als je jaloers of kwaad bent?

Goede God, laat mij nooit vergeten dat U alle mensen
liefhebt. Ook als anderen beter zijn dan ik, wil ik niet
jaloers zijn, maar aan U denken en U bedanken.
Want U hebt mij vele gaven geschonken. U hebt

ook aan de andere mensen vele talenten

gegeven. Bedankt, God, voor al Uw gaven.

Amen.

De ark van Noach

5.De ark van Noach

God zag dat de mensen, die Hij geschapen had
naar zijn beeld en op Hem gelijkend, steeds
meer slechte dingen deden en bedachten. Heel
de wereld was slecht. Hij zei: ‘Ik ga de mensen
die ik geschapen heb, vernietigen, en niet alleen
de mensen, maar ook de dieren en alles wat op
aarde leeft.’

Noach was God trouw gebleven. Daarom wilde
God hem en zijn gezin sparen als Hij de mensen
zou straffen. Hij zei tot Noach: ‘Bouw een houten




